‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en
mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam
onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere
Jezus Christus.” 1Thessalonicenzen 5:23

Grote God en liefdevolle Vader, Uw Zoon is de enige bron die mij in
staat stelt aanspraak te maken op heiligheid, rechtvaardigheid en
zuiverheid. Ik prijs Uw naam voor Zijn majesteit, zichtbaar
geworden aan het kruis en in Zijn opstanding. Ik ben bekleed met
Christus, schoongewassen in Zijn bloed, gerechtvaardigd door Hem,

en door Jezus kom ik tot U, in lofprijs en gebed. Amen.



